
 
Ideeën en bemoedigingen voor gewonde helpers 

verbonden met een heelmakende God 
 

      

Ik dacht ....  
ik dacht dat ik ideaal moest zijn  

volmaakt, nooit tegenvallend 
ik dacht dat ik anders  

geen liefde waard was 
dat er anders  

geen hoop was voor mij 

  

  

ik voelde ....  
ik voelde dat ik tegenviel  

dat men toch wel meer verwacht had 
per slot van rekening -  

had men zoveel in me geïnvesteerd 
ik voelde dat ik  

anderen pijn deed 
pijn, soms,  

tot diep in hun ziel 

toen zag ik ....  
– als door een wonder –  

dat alle mensen onvolmaakt zijn  
en dat Jezus daar 

zomaar naast me was komen staan  
– in mijn gebrokenheid 

bij Hem mocht ik zijn  
gewoon, kapot en al 

Hij zei: "Kom, geef maar hier,  
al je pijn, al je tekort" 

stil kroop ik tegen Hem aan  
ik voelde hoe Zijn warmte door me heen trok  

hoe m'n spieren zich ontspanden  
m'n hart rustig werd 

  

  

nu weet ik....  
ik mag zijn die ik ben  
rustig wandelen als kind aan Zijn hand  

genieten van 't gesprek met Hem  
Zijn liefdevolle invloed ondergaan   

nu is 't Zijn zorg  
dat ik volkomen tot m'n doel kom 

maar niet alleen met mij  
maar met allen om me heen 

wil Hij die weg gaan   
ik hoef daar niet aan te trekken  

– of te duwen 
rustig mag ik zien  

waar Hij mee bezig is, 
mezelf aanbieden als knecht  

in Zijn dienst 
AR, februari 1995 
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