
 
Ideeën en bemoedigingen voor gewonde helpers 

verbonden met een heelmakende God 
 

 
ALLES IS GENADE 
 
Het is genade als je zonder spanning wat gitaar kan spelen in een groepje. 
Het is genade als je gemeend kan bidden. Dat je daar de kracht en de woorden voor hebt. 
Een gebed kan echter ook woordloos zijn, zo vanuit je hart. Of in een dans of door muziek. 
Het is genade om God te ervaren. 
Het is genade als je mensen kan ontvangen, en eventueel voor ze kan koken. Dat is genadige 

genade als je daar eerst te bang voor was. 
Het is genade als je kan geven aan mensen, door naar ze te luisteren en aandacht te hebben. 
Dat besef komt als een donderslag als je zó moe bent dat zelfs een paar zinnen je teveel zijn. 
Het is genade als je kunt functioneren in een baan. 
Het is genade als je jezelf eindelijk waardevol vindt en vriendjes bent met je spiegelbeeld. 
Het is genade als je kunt preken, en voorgaan in een kerk. 
Het is genade als er iets zinnigs uit je mond komt of iets moois uit je handen. 
Het is schijnbaar ‘gewone’ genade als je kunt lopen en fietsen, eten en douchen. 
Het is heerlijke genade als je kunt sporten en fysiek goed moe kan worden. 
Het is voedende genade als je een kunstenaar bent en het genoegen mag smaken om iets te 

creëren.  
Het is sterke genade als je een geweldige steun kunt zijn voor anderen en hard kan werken. 
Het is verfrissende genade als je kunt genieten. Bijvoorbeeld van de regen of de wind, een 

hapje eten, de bewegingen van een kind. Een ouder iemand met zijn leven in zijn gezicht, 
als lijnen van verdieping en verdriet, geluk en zoveel meer. 

Het is verdiepende genade als je mensen aan kunt raken. Zij, die jou toelaten met een hand of 
kus of een warme omhelzing. 

Het is bovendien genade als je echt ontvangen kan. Als je niet altijd de gever hoeft te zijn. In 
geven kan veel sterks zitten en in ontvangen veel kwetsbaars. 

Het is kostbare genade als je wat echte vrienden om je heen hebt, in hun beperktheden en jij 
met de jouwe. 

Het is trouwe genade als er een stuk harmonie en geluk is in je familie en je van elkaar houdt 
temidden van al die verschillen en mogelijke moeites. 

Het is waarachtige genade als je de ware vindt in het leven en je het aankan om te trouwen. 
Het is genade om getrouwd te zijn en kinderen te krijgen; gezin te zijn. 
Het is genade als je héérlijk hebt geslapen. 
Het is genade als je het leven volhoudt, als zieke, als eenzame, en er toch geluk in vindt. 
Het is blijvende genade dat wij Gods kinderen zijn. 
 
Er is zoveel genade  
Ik wil alleen maar zeggen dat als God Zijn genade wegneemt, al deze dingen in kunnen 

storten en je met lege handen kan komen te staan. Volkomen niet in staat, leeg en beroofd. 
Ik weet ervan, maar zelfs als dat gebeurt is Zijn genade nog weer onder jou. 
 
Olga 
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