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Eerste Liefde (1)

1 Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze: 
Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechter-
hand houdt, die tussen de zeven gouden kande-
laren wandelt: 2 Ik weet uw werken en inspanning 
en uw volharding en dat u de boosdoeners niet 
kunt verdragen, en hen op de proef gesteld hebt, 
die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet 
zijn, en dat u hen leugenaars hebt bevonden, 
3 en u hebt volharding en hebt verdragen om 
Mijns Naams wil en u bent niet moe geworden. 

Openbaringen 2: 1-7
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Eerste Liefde (2)

4 Maar Ik heb tegen u, dat u uw eerste Liefdeeerste Liefde
verzaakt hebt. 5 Gedenk dan, van welke hoogte u 
gevallen bent en bekeer u en doe weer uw eerste 
werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal 
uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien u 
u niet bekeert. 6 Doch dit hebt u, dat u de werken 
van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat. 
7 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot 
de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik 
geven te eten van de boom des levens, die in het 
paradijs van God is. Openbaringen 2: 1-7
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Eerste liefde…?

♦ Memories’ Tour d’Amour…? 

♦ Ontvangen moederliefde…?

♦ Het romantische begin, verliefd…?

♦ Prestaties…?   Forse inspanningen…?
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Wat is: Eerste Liefde ?

God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geo-
penbaard: God heeft Zijn enige Zoon in de wereld 
gezonden, opdat we door Hem zouden leven. 
10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij wij 
God God hebben liefgehad, maar dat Hij onsHij ons heeft 
liefgehad en Zijn Zoon heeft gezonden om 
verzoening te brengen voor onze zonden. …
19 Wij hebben lief omdat God onsGod ons het eersteerst
heeft liefgehadheeft liefgehad. 1 Johannes 4: 8b-10, 19

we kunnen niet geven wat we niet ontvangenwe kunnen niet geven wat we niet ontvangen
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Jezus: “Blijf in Mijn Liefde”  Johannes 15

we kunnen niet geven wat we niet ontvangenwe kunnen niet geven wat we niet ontvangen
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Het effect van die Eerste Liefde (1)

13 Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we 
doordat Hij ons heeft laten delen in Zijn Geest. 
14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu 
getuigen: dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft 
als Redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt 
dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem 
en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods Liefde, 
die in ons is, leren kennen en vertrouwen 
daarop. God is Liefde. Wie in de Liefde blijft, 
blijft in God, en God blijft in hem.

1 Johannes 4: 13-18
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Het effect van die Eerste Liefde (2)

17 Zo is de Liefde bij ons werkelijkheid [vervuld, 
vol ] geworden, en daardoor kunnen we op de 
dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want 
zoals Hij dat was, zo zijn ook wij in deze wereld. 
18 De Liefde laat geen ruimte voor angst; vol-
maakte Liefde sluit angst uit, want angst veron-
derstelt straf. InIn iemand die angst kent, is de 
Liefde geen werkelijkheid geworden.
[NBG: wie vreest, is niet volmaakt inin de Liefde].

1 Johannes 4: 13-18
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Zonder ‘eerste Liefde’

♦ ervaren we geen geborgenheid, diep van binnen
♦ reageren we al snel vanuit (oude) verwondheid
♦ schamen we ons daarover
♦ gaan we ons verstoppen en beter voordoen
♦ gaan we heel hard ‘ons best lopen doen’

♦ pijn
♦ wantrouwen
♦ onechtheid
♦ afstand

♦ vooral in relaties waar 
we dicht bij elkaar komen

♦ we verliezen de relatie!
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Terug naar de eerste Liefde

♦ Eerste Liefde: de Liefde van God voor ons

Als we daar in overvloed van ontvangen:
♦ ervaren we vrede; zijn we niet meer zo bang
♦ worden we niet meer door angst tot allerlei 

zaken gedwongen (geen slaaf meer)
♦ hebben we wat uit te delen aan elkaar
♦ hebben we ruimte om ook van een ander te 

ontvangen, en om die ander te laten bloeien
♦ ervaren we écht relatie en groei

113 juli 2011Parousia Zoetermeer

Eerste Liefde (2)

4 Maar Ik heb tegen u, dat u uw eerste Liefde 
verzaakt hebt. 5 Gedenk dan, van welke hoogte
u gevallen bent en bekeer u en doe weder uw 
eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en 
Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, 
indien u u niet bekeert. 6 Doch dit hebt u, dat u 
de werken der Nikolaïeten haat, die ook Ik haat. 
7 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot 
de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik 
geven te eten van de boom van het leven, die in 
het paradijs van God is. Openbaringen 2: 1-7
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